
210908 – Liturgie begrafenisdienst zr A Luik-Dijkstra (11:00) 

Bij binnenkomt: Orgelspel – Jesus bleibet meine Freude (JS Bach) 

Aansteken van kaarsen 

Welkom 

Samenzang – Psalm 23 (Gz 14 Liedboek) 

1 De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat'ren der rust. 

 

2 De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij draagt me als ik viel. 

 

Gebed 

Jan en Alet  

Lied – Mijn Herder (Sela) (gebruik https://youtu.be/4AJx8QQ8jNU) 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij omringt mij met zijn liefde. 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 

  

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

  

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 

Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

  

https://youtu.be/4AJx8QQ8jNU


Al gaat mijn weg door een donker dal; 

ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 

waar ik eeuwig thuis zal zijn. 

 

Freek  

Bijbellezing - Psalm 23 

1Een psalm van David. 

De HEER is mijn herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 
2Hij laat mij rusten in groene weiden 

en voert mij naar vredig water, 
3hij geeft mij nieuwe kracht 

en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam. 
 

4Al gaat mijn weg 

door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, 

want u bent bij mij, 

uw stok en uw staf, 

zij geven mij moed. 
5U nodigt mij aan tafel 

voor het oog van de vijand, 

u zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 
6Geluk en genade volgen mij 

alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de HEER 

tot in lengte van dagen. 

 

Overdenking 

Samenzang – Psalm 139 (Liedboek) 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 

 

 



2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

11 Gedachten ongeëvenaard 

hebt Gij, o God, geopenbaard 

in al de werken van uw hand- 

gedachten talloos als het zand. 

Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden, 

ik vind U altijd aan mijn zijde. 

Kasper en Leander 

Gebed 

Dankwoord – Catrien 

Samenzang – Blijf bij mij, Heer (Oude Gz 282) 

1 Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij. 

De dag verduistert, Here, blijf bij mij! 

Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt, 

der hulpelozen hulp, verlaat mij niet! 

 

2 Weldra verloopt des levens kort getij, 

vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij. 

Alles verzinkt, waar ik mij henen keer: 

Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer! 

 

4 Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt, 

tranen en leed zijn zonder bitterheid. 

Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer? 

Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer. 

 

Zegen 

Nawoord (uitvaartbegeleider) 

Bij het verlaten van de kerk: Orgelspel Ik zie een poort wijd openstaan 


